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Het leven, het verdriet, je kon het niet meer aan. 

Je laat me nu achter om zonder jou door te gaan. 

 

Je wilde met je pijn en emoties mij geen overlast bezorgen. 

Je vele rottige ervaringen deden je opzien tegen elke morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt een keuze gemaakt voor de dood, het doet zo pijn. 

Ik kan en wil niet zonder jou en toch zal het zo nu moeten zijn. 

 

Ik snap je gevoel maar vind de keuze die je hebt gemaakt zo fout. 

Het doet zo pijn, het maakt mijn ogen rood en mijn wangen zout. 

 

Ook al is het gemis nog vers en voelt het nog rauw. 

Wil ik je nog 1 keer zeggen, Meisje ik mis je en ik hou van jou ! 


